
Jeremia 36:32
Jeremia nam een andere rol en gaf die aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria, en

deze schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden uit het boek dat Jojakim, de koning
van Juda, in het vuur verbrand had; en nog vele dergelijke woorden werden daaraan toegevoegd.

Een alarmerende tekst uit een voor zich sprekende context, heel hoofdstuk 36 - de moeite van het doorlezen ze-
ker waard. Maar, je kunt die tekst ook plaatsen in de context van de persoon van Jeremia en zijn bediening als
profeet. Wat zijn bediening opleverde, wordt pijnlijk zichtbaar in de volgende hoofdstukken: hoofdstuk 37, 38.
Resumerend: Gods volk en de leiders daarvan waren niet zo geporteerd van zijn boodschappen namens God.
Helemaal niet als hij trefzeker namens God de vinger op de zere plek legt.
Hoe beroerd en verlaten - alleen - moet Jeremia zich niet gevoeld hebben op bijvoorbeeld de in hoofdstuk 37 en
38 vermelde momenten van gevangen-schap. Eerst in kerkergewelven voor lange tijd, dan de gevangenhof en dan
in een modderput vol slijk en vervolgens weer in de gevangenhof. En toch hield hij vast aan de namens God te
verkondigen boodschap. Zoals in het geval van het hoofdstuk waaruit de tekst voor deze week komt: de koning
en de zijnen mochten menen de op schrift gestelde boodschap door verbranding 'onklaar' te kunnen maken,
Jeremia herschrijft de boodschap en scherpt deze zelfs aan! Gods woord kun je nooit en te nimmer uitvlakken
of… verbranden.

Naar ons vandaag toe vertaald:
Welke voorganger, predikant heeft vandaag nog de profetische moed van Jeremia? Laten we heel eerlijk zijn, de
geestelijke situatie van Gods volk, alle denominaties insluitend, verschilt amper met die in de tijd van Jeremia.
Net als toen hoort het 'Godsvolk' het liefst een het gehoor kietelende boodschap. Moreel is het verval misschien
zelfs nog groter te noemen dan toentertijd. Maar hoort u nog Gods waarschuwende stem vanaf het preekgestoelte?
Veel meer wordt aan allerlei door de Bijbel als zonde benoemde zaken bijval verleend. Gods Woord is toch helder
en duidelijk? Maar dat is theologisch allang monddood gemaakt, bladzijde voor bladzijde - van waarheid ontdaan
door eigen interpretaties vervangen. Maar net zo min als Jojakim 'succes' had met het verbranden van bladzijde
voor bladzijde en hij God zo het zwijgen kon opleggen, kan wie dan ook - van voorganger tot gemeentelid - dat
vandaag! Zoals Luther al zei: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid.

En wat voorzegt dat Woord? Dat er, zeker voor wie Gods Woord naar eigen believen wil aanpassen en verkon-
digen, uiterst zware tijden zullen komen! De grote vraag is, is Gods volk nog aanspreekbaar. Laat zij zich nog
gezeggen. Dat we de ernst beseffen dat God 'nog vele dergelijke woorden gaat toevoegen'. Het wordt tijd dat
Gods volk uit de slaap wordt wakker geschud door niets minder dan radicale boeteprediking. Bekeert u, nu het
nog genadetijd is en keer terug naar Gods Woord. Of moet de boodschapper ook vandaag monddood worden
gemaakt? Dat zal niet lukken.

Gebed
Als uw volk ergens een beroep op zou moeten doen vandaag, dan is het op Uw genade en ontferming. Here Uw
Woord spreekt daarvan, maar ook heel nadrukkelijk van zware tijden die zullen komen en dat allereerst ten aan-
zien van wie zich uw kinderen noemen. Uw Woord zegt dat het oordeel zal beginnen bij Gods huis. Wie oren
heeft om te horen en niet ziende blind is, ziet en ervaart het schudden. U bent aan het scheiden. Geef genade en
spreek harten aan om zich opnieuw volkomen te geven aan U in totale gehoorzaamheid aan Uw Woord. Amen.
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