Het karakter van Jezus.

Vragen:

ook whE

0

wat komt er het eerst bij joi op wanneer men spreekt over het karakter van Jezus?
wat wordt er met karakter bedoeld?

wat is volgens jou het kenmerkende van het karakter van Jezus?

zegt Jezus in dezen iets over/van zichzelf?

wat is de relatie tussen het karakter van Jezus en God?

wat is de relatie tussen het karakter van Jezus en de Heilige Geest?

Austin Sparks:

De Heilige Geest is de Geest van Christus’ Karakter.

Het karakter van Christus is het fundament van het werk van de Heilige Geest.
Vgl. alvast Joh. 16:12 e.v.

wat moet ik met ‘het karakter van Jezus’?

heeft het mij iets te zeggen, of zelfs meer dan dat?

hoe krijgt iemand het karakter van Jezus’?

wat betekent ‘'om Hem te kennen..

Inleiding:

a.

2.0

e

Vooraf een enkel statement en een vraag:

"We kunnen het karakter van Jezus en zijn persoonlijkheid niet meer kennen",
concludeerde de vorige-eeuwse nieuwtestamenticus Rudolf Bultmann.

"Er is geen enkel woord van Hem waarvan we de authenticiteit (de echtheid) kunnen
bewijzen."

Daarmee baande hij de weg naar mythologiserende theologen als Harry Kuitert, die
onlangs publiekelijk de laatste zuil onder zijn (niet het onze) geloof heeft weggehaald.
Maar wij geloven in de waarheid van het Schriftwoord, als het getuigenis van de
apostelen. Het is het geloof dat ons zegt dat wat in het evangelie staat waar is.
Tegenover deze historische waarheid - want Jezus Christus maakt deel uit van onze
geschiedenis - kunnen bijbelwetenschappers alleen maar beweren dat ze die niet
aannemelijk vinden.

Maar daar hoef je niet eens bijbelwetenschapper voor te zijn. Het ongeloof volstaat.
http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel20/kn2005t.htm

Wat weten we over het karakter, de persoonlijkheid van Jezus?
Niks, helemaal niks, zegt H.M. Kuitert, emeritus-hoogleraar Ethiek aan de Vrije
Universiteit: “Alles is fantasie, iedereen fantaseert er maar op los."

Is dat zo? - Zie bovenstaande vragen 1 t/m 10

Het karakter van Jezus is tegengesteld aan mijn karakter. Klopt dat? Hoe en waar dan?
Raakt het voorgaande het streven naar ‘gelijkvormig worden’ — waar? Hoe dan?

Starten vanuit Joh. 1: 1 — 18 en 17: 1 — 26 — samen lezen en bij zaken stilstaan.

”Als je nadenkt over Jezus die vol is van genade en waarheid, dan zie je in feite
hetzelfde: een combinatie die een nieuwe persoonlijkheid oplevert, die nodig was voor
het volbrengen van Zijn missie. Zijn bedoeling is dat diegenen, die in Zijn naam leiding
geven, dezelfde kwaliteiten in hun leven en bediening bezitten.”

Afsluiten met: genade zij u... 2 Cor. 13: 13 — terug naar d.

Wat bedoelen we met karakter.

Kuitert zei het al: personlijkheid.
Dat brengt bij de vraag:
Wie is Jezus?

JEZUS

LAAT ZIEN WIE GOD IS — vgl. gelezen gedeelte van Joh. 1: 1 e.v. en zie

Matt. 11: 27 en Joh. 8: 18 e.v. en met name vs. 19: ‘Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook Mijn
Vader kennen’.

vgl ook:

Joh. 14: 7 e.v. (vers 6)


http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel20/kn2005t.htm

Voor wat betreft = , het één zijn:

zie Joh. 10: 30 ‘Ik en de Vader zijn één’ — zie hierbij ook vs. 38. en Joh. 17: 11 en 22 zie ook
Joh. 5: 23)

Jezus is God — Hij toont wie God is — Zijn karakter.

Karakter van Jezus:

uniek — Joh. 14: 6 ‘lIk ben... (...)". Dit kan niemand anders zeggen.

Naar de Heilige Geest toe (de derde persoon van de Godheid) zegt Hij:
Joh. 16: 13e.v.

God is Geest Joh. 4: 24, 2 Cor. 3: 18 (vgl. hier ook: 1 Joh. 5: 6!)

God is liefde: 1 Joh. 4: 16b. Joh. 3: 16 ‘Alzo lief heeft...".

Geheim:

gemeenschap met God: Jezus had het gebed nodig, Hij deed niets zonder de wil van de Vader.
Een andere karaktertrek van Jezus was afhankelijkheid.

Hij deed niets zonder de Vader.

Wij worden door Hem kinderen genoemd en Hij wil dat wij worden als kinderen.

Een kind kenmerkt zich door en in afhankelijkheid.

Vol van genade en waarheid
(al het overige wat van Hem te zeggen is qua karakter daarvan afgeleid — ook Matt 11: 29)
e Watis genade
e Wat is waarheid
e Lijkt paradox (vgl. nieuwste boek(je) Randy Alcorn) maar is het niet —
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Genade is leven, waarheid zonder leven is
dood — (de Geest maakt levend, de letter doodt).
Genade is verzoening. Verzoening komt vanuit lijden. Genade is lijden:
genade en waarheid brengt lijden
lijden is één van de karakterkenmerken van het leven van Jezus
lijden is één van de karakterkenmerken van het christen zijn
genade en... lijden: Filp. 1: 29

liiden en liefde zijn op elkaar betrokken

Jezus leed uit liefde - Joh. 3: 16 ‘Alzo lief heeft...".
Ben ik bereid om uit liefde te lijden

Lijden deed Jezus aan de ander — aan mij...

Ben ik bereid te lijden aan de ander?

lijden brengt bij Jezus verzoening

Ben ik mij bewust van het ‘ambt der verzoening’ 2 Cor, 5: 18

hoe ver dat gaat? Vader vergeef het ze want ze weten niet wat ze doen — zegenen wie je
vervloeken en bidden voor wie je vervolgen.

Hij ging de weg van de graankorrel

De graankorrel is de karakteristiek van het christen zijn

Sterven leidde tot opstanding en het doel van de opstanding van Jezus is ‘vele zonen tot
heerlijkheid brengen’ Hebr. 2: 10

Wanneer ik bereid ben om te sterven, mag ik ook deel hebben aan de opstanding.

En vertelde Jezus niet dat wij vrucht moeten dragen — elk zoveel voud.

Vrucht draag je door te sterven.

De graankorrel viel in de grond, stierf, er kwam een aar en er kwam vrucht.

Jezus stierf, stond op en er kwam vrucht. Verzoening staat voor vrucht.

Verzoening brengt bij het kruis.



Wanneer je op zoek bent naar het karakter van Jezus dan kom je uit bij het kruis en de
opstanding.

Paulus zegt: ‘om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding’ Filp. 3: 10.
Opstanding is leven. Deel ik leven uit? Niet meer mijn ik maar Christus leeft in mij.

Verzoening heeft te maken met sterven.

Jezus stierf voor onze zonde = genade

Hem kennen en de kracht van Zijn opstanding houdt in: ‘want indien wij samengegroeid zijn met
hetgeen gelijk is aan zijn dood zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding’.
Rom. 6: 5. Van opstanding naar... verheerlijking (vers 30) — bestemd voor de troon.

Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here.
1 Petr. 1: 2 nb Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht
strekt, begiftigd door de kennis van Hem... vers 3.

Het gaat hierbij om gelijkvormig worden: Rom. 8:29

Hem kennen is één met Hem worden. Rom. 8:29.

Zie ook 2 Corinthe 3:18: “En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is,
(zoals in een spiegel) de heerlijkheid des Heren weerspiegelen . “En wij allen .... veranderen naar
hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

De Heilige Geest doet het werk van ons te transfigureren.

Madame Guyon en van Amy Carmichael, Austin Sparks: De gelijkvormigheid van de gelovigen
aan het beeld van de Zoon van God is het werk van de Heilige Geest.

Houding — ‘Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op...": Hebreeén 12:2

Matt. 16: 24 — 28, Marc. 8:34 gelijkvormig worden = kruis opnemen = genade en waarheid =
liefde en trouw — zie Ex. 34: 6 'een barmhartige en genadige God, lankmoedig, groot van
goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden'

Ex 33:20 Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.
Daarom legt Johannes uit in 1:14 is God vlees (Yeshua) geworden en heeft onder ons gewoond
en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig geborene des
Vaders, vol van genade en waarheid. Het is niet de heerlijkheid van "een" enig geborene, maar
"als van " de enig geborene van de Vader.

Genade rust toe tot: dienst 1 Cor. 3: 10; 15: 10.
eenvoud 2 Cor.1:12
niet om voor je zelf te houden 1 Petr. 4: 10
hoort bij nederigheid 1Petr.5:5

Bij Christus: (...) en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart (...) Matt.
11: 28 v.v. Jes. 53: 7 (1 Petr. 2: 23).

Genade gemanifesteerd in zelf opofferen 2Cor.8:9
Toereikend in alle omstandigheden 2Cor.12: 9
Basis voor bediening 1Tim.1: 12 e.v.
Bron van kracht 2Tim.2:1
bron van rijkdom Ef. 1: 7; Ef. 2: 7, Filp. 4: 19 zie hier ook

2 Cor. 1: 22 de Geest onderpand van...
genade in de zegenbede — de genade van wie? 1 Thess. 5: 28 dwz een deel van Hem — deel
aan Hem.

In deze tijd is de bijzondere gave van Gods genade en kracht niet minder noodzakelijk dan in de
tijd van de apostelen. "Wees krachtig in de genade" 2 Tim. 2: 1.

Want de genade van God is verschenen, zegt Paulus hier. Daar hoort een datum bij. Het was in
het jaar 33 op Golgotha. Letterlijk noemt Paulus het een Epifanie.

God die in Jezus ons menselijk leven draagt in al zijn verlorenheid. Dat is heilbrengend( 1), de
enige basis voor nieuw leven(2) en anker van de hoop(3).

Steeds weer glijden wij van die basis af. Maar de Heer houdt ons erbij.



Soms in een pijnproces, (zie Paulus met zijn 'doorn in het vliees') maar ook heel 'gewoon’, door
ons opnieuw aan te spreken aan de tafel van het genadeverbond in de tekenen van brood en wijn
genade is dus niet: doe dit en gij zult leven, maar: "Wat u ook gedaan hebt en hoe uw leven ook
is vastgelopen, Ik ben er en lk vergeef je." Lukas 4:22

Waarheid

Waarheid — leugen:

Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden — wijst op daad Rom. 1: 18 en 25

(hierbij past de waarschuwing: 2 Thess. 2: 10 e.v.en 1 Tim. 6: 5en 2 Tim. 4: 4)

Waarheid maakt vrij Joh. 8: 32

Waarheid behoud Ef. 1: 13 (NB de genade die God schenkt is het eeuwige leven Rom. 6: 23)
Waarheid is vrucht van het Licht: Ef. 5: 9

Waarheid is onderdeel van de wapenrusting: de lendenen omgordt met de waarheid — Ef. 6: 14
Het evangelie is de waarheid — Col. 1: 5 en let op vers 6.

Woord en waarheid (komt in Joh. 25 keer voor) vallen samen — woord en daad ook = dabar
(Genade (Gr. Charis) komt maar 4 x in Joh. Voor - spreken en doen: kruis.)

Voorbeeld samenvallen WOORD en DAAD: Sprak en het was er, gebood en het stond
er...Psalm 33: 9 (zie ook vers 6)

Geest en Waarheid = gelijk:

Joh. 15: 26 = de Geest van Christus: Rom. 8: 9 Joh. 16: 13 — Ef. 3: 19.

'Het woord van Zijn genade (Handelingen 20:32) ‘Het woord der waarheid' (Efeze 1:13)

Joh. 17: 8, 17, 19 en 21 opdat allen één zouden zijn is meer dan oecumene! Gaat het daar zelfs
wel om in deze versen?

zoals Gij, Vader, in Mij zijt

en Ik in U ben.

Een ander aspect: Joh. 17 vers 6 Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen...

Namen geven in de bijbel vaak iets van het karakter en het leven van de drager weer. 'Nadat
God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij
nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,.... zoveel machtiger geworden dan
de engelen als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft' (Hebr.

T3 28e0)8

'Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam
geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en
die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here,
tot eer van God, de Vader!' (Filp. 2:9-11).

Gods naam en karakter corresponderen met elkaar.

Jezus maakte door zijn wezen en werk Gods karakter openbaar, en dientengevolge ook diens
naam:

‘Niemand heeft ooit God gezien' - de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die
heeft Hem doen kennen' (Joh. 1:18). *Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij
uit de wereld gegeven hebt' (Joh. 17:6).

Als geen ander kende Jezus het karakter van de Vader, vandaar dat Hij ook zelf kon vertrouwen
op de betekenis van Diens naam:

'Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt..." (Joh. 17:11).

Het commentaar van Matthelis op deze naamgeving is dan:

'Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken
heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de
naam Immanuél geven, hetgeen betekent: God met ons' (Mat 1:22,23) = genade en waarheid.
Wat kunnen wij nu doen met de naam die ons werd toevertrouwd?

Oneindig veel, we kunnen om maar iets te hoemen:

Geloven in de naam: 'En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus
Christus'(1 Joh. 3:23).

Zijn naam belijden: 'Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de



hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is
Here, tot eer van God, de Vader!' (Filip. 2:10,11).

Bidden in zijn naam:'Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult
ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij' (Joh. 16:24). Enz. enz. — wat te denken van krachten,
wonderen en tekenen?)

conclusies:

Het karakter van Hem kennen is niet genoeg.

Het karakter van Hem hebben is het doel van het christen zijn.

Het gaat om een nieuwheid van het leven, een wandelen in de nieuwheid van het leven.
‘Leer van Mij.... Nederigheid....zachtmoedigheid'.

Hij was vol van genade en waarheid. Daarom dat de Geest op Mij is... Zie ook Luc. 4: 14 e.v.

Na Pasen kwam Pinksteren.

Pinksteren is de uitstorting van de Geest.

De Geest van de waarheid.

Van genade naar waarheid. Ze hebben elkaar nodig. Nogmaals een paradox niet meer dan dat.

Waarheid zonder Heilige Geest is dood.

De Geest maakt levend.

2 Cor. 3: 6 (...) want de letter dood , maar de Geest maakt levend.)

In den beginne was het Woord en we zagen daar en we zien daar het leven. De Ruach Jaweh.

De Heilige Geest is God in de zich naar buiten openbarende kracht.
De Heilige Geest is God in de zich naar buiten openbarende kracht, die ons de verzoening
persoonlijk doet ervaren en doet leven.

Oswald Chambers zegt:

laten wij God danken voor de verheven en heerlijke waarheid dat de Heilige Geest in ons precies
dezelfde natuur als die van Jezus kan tot stand brengen, indien wij slechts bereid zijn Hem te
gehoorzamen.

Oswald Chambers zegt: door zijn opstanding heeft Jezus het voor mij mogelijk gemaakt deel te
hebben aan het leven van God. En mijn geloofsleven moet op zijn leven gegrond zijn.

Jezus zei: ‘Leer van Mij dat Ik nederig ben en zachtmoedig’ Matt. 11: 28 — 30.
Neemt mijn juk op u en leert van Mij. Oswald Chambers zegt hierbij: Onze Heiland begint met
ons daar te brengen waar wij gemeenschap met Hem kunnen hebben.

De enige manier, zegt Oswald Chambers, om Gods kracht te leren kennen is het juk van Jezus
op ons te nemen en van Hem te leren.
Het feit dat de vrede, het licht en de blijdschap van God er zijn, is een bewijs dat de last er ook is.

BIJLAGE
HOOFDSTUK DRIE
DE GEEST VAN CHRISTUS' KARAKTER

(...) De heilige Geest is natuurlijk de Geest van God, maar in onze bedeling is Hij vooral de Geest
van Christus. De titel Christus (het Griekse woord voor het Hebreeuwse Messias) betekent
Gezalfde. De Here Jezus zei dat de Geest des Heren op Hem was, omdat de Here Hem gezalfd
had (Luc. 4:18). En zo kennen wij Hem als de Christus. De heilige Geest en Jezus zijn als het
ware één geworden; het zijn twee Personen, maar je kunt ze niet scheiden. Zoals de olie over de
gezalfde vloeit en één met hem wordt, zo ook de heilige Geest met de Here Jezus.



De heilige Geest: één met Christus

We zien de heilige Geest in en achter al het onderricht, wat de vervulling was van de belofte van
de Here Jezus: "Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle
waarheid" (Joh. 16:13). De waarheid die we in het Nieuwe Testament vinden, hebben we volledig
ontvangen van de heilige Geest, en alles heeft betrekking op de Here Jezus. De gelijkvormigheid
van de gelovigen aan het beeld van de Zoon van God is het werk van de Heilige Geest. Hij is de
Geest die verandert en gelijkvormig maakt en Zijn model is Christus. De heilige Geest is volledig
en volkomen toegewijd aan de Here Jezus. We kunnen zeggen dat het veelzijdige en
allesomvattende werk van de heilige Geest in de allereerste plaats erop gericht is een plaats voor
de Here Jezus te verwerven waar Hij maar kan.

Christus' plaats in deze wereld
(...) De vervulling met de heilige Geest is bedoeld om alles met Christus te vervullen.
De ware betekenis van de vervulling met de Geest

(...) Daarom is het het werk van de heilige Geest ons naar het beeld van Christus te veranderen.
Het is Christus, Christus alleen: "het begin en het einde" (Openbaring 21 :6).

Het karakter van Christus

In dit verband is het de allesbeheersende waarheid, dat het fundament van het werk van
Christus, van het werk van de heilige Geest, de natuur van Christus is. De mate van Christus is
de mate van de Geest. U kunt niet meer van de heilige Geest hebben dan u van Christus hebt.
En het is een kwestie van het karakter van Christus. Deze twee dingen worden helaas dikwijls
over het hoofd gezien. De tegenwoordigheid en het werk van de heilige Geest worden los gezien
van een Christus-gelijkvormig karakter. (...) Het karakter van Christus is het fundament van het
werk van de heilige Geest.

http://www.austin-sparks.net/nederlands/000586.html
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