Lucas 21:13

Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen.

Woorden van Jezus aan het adres van zijn discipelen, komend uit wat de NBG vertaling noemt 'rede over de
laatste dingen'. Kortom, ze hebben een duidelijke en geladen context en die mag zeker niet worden ontkend.
Toch is het gekozen vers wel degelijk op meer van toepassing dan op alleen datgene wat Jezus eraan voorafgaand
heeft gezegd. Hij wijst er daar op, dat er in het laatste der dagen onder meer vervolgingen zullen komen en dat
een discipel van Hem het juist in die tijd uitermate zwaar te verduren zal krijgen en dat, zoals Hij zegt, 'om mijns
naams wil'. Maar juist een dergelijke omstandigheid, die in zich zondermeer negatief geladen is, ligt - gegeven in
de handen van de Heer - iets positiefs: gij zult getuigen.

Een wel heel opmerkelijke zaak, vindt u niet? Nemen we in dit verband eens de overbekende woorden van
Paulus uit Romeinen 8 vers 28 waar hij zegt: Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede
voor hen, die God liethebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Terecht wijst Selwyn Hughes ergens,
in een overdenking rond dit tekstvers, op het gegeven van het middenin de betreffende omstandigheden zitten.
Kunnen we ons daarbij wat voorstellen, en dat helemaal in het verlengde van het gekozen tekstwoord? Hoe zou
ik sowieso in moeilijke omstandigheden reageren? Is dan mijn eerste reactie getuige zijn? Laten we eerlijk zijn,
wanneer wij in moeilijke omstandigheden terechtkomen, dan zal dat naar alle waarschijnlijkheid vast niet onze
eerste reactie zijn... En ik denk dat we, ondanks dat we het aangehaalde tekstwoord van Paulus maar wat goed
kennen en mogelijk vaak hebben gebezigd, daarmee al evenmin zo gemakkelijk uit de voeten kunnen als we
concreet middenin de problemen en moeite terecht zijn gekomen.

Maar doet dat alles af aan de waarheid en stelligheid van én het gekozen tekstvers én het in het verlengde
daarvan aangehaalde woord van Paulus? Zeker niet! Bepalend is in deze mijn denken. Ben ik gericht op allereerst
en misschien wel alleen mijzelf of zondermeer op God. Niet voor niets dat hiervoor nadrukkelijk gesproken is
over een 'geven in de handen van de Heer'. Blijkt niet daarin en daaruit wat Paulus vangt onder 'liethebben' - het
liethebben van God? Houdt dat liefhebben niet tegelijk een Hem vertrouwen in? Dan kan God wat negatief is ten
positieve omzetten volgens het getuigenis van Paulus, mee doen werken ten goede. Is het grootste voorbeeld -
bewijs - daarvan niet de kruisdood van zijn Zoon? Hoe negatief en gruwelijk was de kruisgang. Maar gegeven in
de handen van de Vader werd het dé toegang tot leven voor de mens die daarbij buigt! Het is hét getuigenis van
de liefde van God voor een verloren wereld.

Hoe werd de doorn in het vlees van Paulus bron van zijn getuigenis van Gods genade. Is zijn genade genoeg?
Dan kan een struikelblok een stapsteen worden zoals de steen des aanstoots tot hoeksteen werd. Het zal voor u
hierop uitlopen, dat gij zult getuigen. Ja?

Gebed

Het leven is lang niet altijd eerlijk en wat kan het moeilijk zijn, de situatie waarmee je wordt geconfronteerd.
Maar gegeven in Uw handen mag het een getuigenis zijn. Daarom dieper Heer, dieper het voetspoor drukkend
van Uw Zoon Jezus Christus, de Overwinnaar. Amen.



