
1 Koningen 8:46
… er is immers geen mens die niet zondigt…

Woorden die Salomo uitsprak in zijn gebed tot God bij de inwijding van de tempel. Woorden die zeker in een tijd
als de onze, waar steeds minder zondebesef schijnt over te blijven, wel eens extra onderstreept mogen worden.
Wanneer Salomo in diezelfde gebedszin in één adem spreekt over het 'toornig worden van God', dan zegt dat ons
dat zonde en God nooit en te nimmer samengaan. Een zaak die eveneens onze aandacht verdient.

Het is God zelf die door middel van bijvoorbeeld de profeet Jesaja laat weten, dat het de zonden zijn die een
scheiding maken tussen God en ons, erger, God laat weten dat zonden het aangezicht van God voor ons verborgen
doen houden (Jes. 59:2). Wat dit laatste kan inhouden, heeft David - die nota bene vriend van God heette - maar
al te pijnlijk ervaren getuige Psalm 51. Hoe zegenrijk een eerlijk belijden een zondaar te zijn kan uitwerken, wordt
door David verwoord in Psalm 32. Een psalm waar boven de vertalers niet voor niets hebben geschreven 'de zegen
der schuldbelijdenis'. David mocht op basis van een eerlijk erkennen en belijden van zijn zonden de vergeving
van God ervaren, precies overeenkomstig Salomo's verdere gebed.

Maar dat is het Oude Testament. Hoe zit het nieuwtestamentisch? We hoeven daarvoor slechts te verwijzen naar
de apostel Paulus die nadrukkelijk de woorden van Salomo onderstreept als hij zegt, dat 'allen hebben gezondigd'.
Tegelijk bevestigt hij wat duidelijk wordt in de aangehaalde woorden van Jesaja, namelijk, dat we door de zonden
'de heerlijkheid van God missen' (Rom. 3:22b, 23). Beseffen we dat nog voldoende?

Is de oorzaak dat we zo weinig van God binnen de gemeente en in ons eigen leven ervaren misschien hierin
gelegen? Sowieso is de afdwaling van de gemeente van Gods Woord een bewijs bij uitstek dat het zondebesef
tanend is met een mogelijke geestelijke ballingschap als gevolg - een schrijnende hongersnood naar Gods Woord.
Is dat niet wat je al meer hoort verzuchten en dat ondanks alle lofprijzing en opleuken van de zondaagse
erediensten? Is niet een terugkeer - bekering - wat Gods volk nodig heeft? Een smeken om vergeving en
ontferming? Een eerlijk belijdend uitspreken wie en wat we zijn? Precies zoals in het gebed van Salomo
verwoord? Ben ik nog werkelijk een tempel van Gods Geest? Kan de Geest zich nog op basis van het Woord
bewegen in de gemeente?

Hoe machtig te horen en te weten vanuit het Oude en het Nieuwe Testament dat, wanneer Gods volk zich ver-
ootmoedigt en zich van haar zonden bekeert God vergeeft en herstelt. Iets wat God liet weten aan Salomo voor
de inwijding van de tempel (2 Kron. 7:14) en in het Nieuwe Testament door bijvoorbeeld Johannes (1 Joh. 2:1).
Wie begint er met belijden? Degene die zich door Gods Geest laat overtuigen, aan wie Jezus geopenbaard
wordt!

Gebed
Er is geen mens die niet zondigt… Doorgrond en ken mij Heer en zie of in mij een heilloze weg is en leid mij op
de eeuwige weg. Dat het open is en blijft tussen U en mij. Dat U aan mijn hart kunt spreken en Uzelf kunt
openbaren. Neem mij, breek mij en vul mij opdat ik leef tot eer van Uw naam. Geef een herleving in uw gemeente
en begin met mij. Leer mij blijvend op U zien Here Jezus. Openbaar Uzelf meer en meer. Amen.

Woord van de week


