
Beste Bijbels perspectief/mijnheer Hoekstra
In onderstaande geef ik u onze grondhouding weer.
Het moet mij van het hart dat ik mijn naaste niet de maat zou durven nemen. Eerder kies ik ervoor zelf het goede voorbeeld te geven. En
dat is moeilijk genoeg.
Zegt u tegen mij: we hebben vanuit reformatorische hoek moeite met de Kanjertraining, dan kan ik dat begrijpen.
Zegt u echter: wij hebben vanuit bijbels perspectief moeite met de Kanjertraining, dan ervaar ik dat als uitermate kwetsend. Dat zal niet
uw bedoeling zijn neem ik aan.
Ik heb een zeer hoge pet op van mensen met een reformatorische achtergrond. De bevindelijkheid vind ik erg prettig.
Omdat ik ervan uit ga dat u zich oprecht wilt informeren geef ik u in het onderstaande de grondhouding weer van de Kanjertraining.
Bent u van mening dat het niet past op het reformatorisch erfgoed, dan heb ik daar vrede mee.
Bent u van mening dat wij niet vanuit bijbels perspectief handelen, dan lijkt mij dat oordeel niet aan u.

quote 1
Goede dag mijnheer Hoekstra,
U doet onderzoek naar de Kanjertraining en doet dat op basis van verontruste reacties op de Kanjertraining.
U geeft de aard van de verontrustheid niet aan.
U bent ook niet duidelijk in hetgeen u precies wilt onderzoeken.
Uiteindelijk komt u met een oude bijlage over de R.E.T. waarin door mij een aanvulling wordt gegeven.
Ik sta nog steeds achter die aanvulling, los van de vraag of het gekoppeld moet worden aan de R.E.T.
Ik vermoed dat u deze bijlage heeft gevonden en uitpluist, omdat er een verwijzing in staat naar oordelen over goed en kwaad en seksuele
geaardheid.
En ik vermoed dat u wilt onderzoeken hoe wij precies denken over zulke onderwerpen.
Op basis van mijn vermoeden over hetgeen u kennelijk onderzoekt geef ik u onderstaand antwoord.
U kent de inhoud van Genesis 3, vers 22
In de kern komt het erop neer dat de mens kennis genomen van goed en kwaad, en dat God de HEER wil voorkomen dat de mens ook de
vruchten van de levensboom plukt.
Om die reden werden cherubs geplaatst aan de oostkant van de tuin van Eden.
Zoals u bekend zal zijn noemen we dit de zondeval.
Zou ik mij beperken tot het oude testament, dan zou ik tal van oordelen hebben over hetgeen goed en kwaad is en mensen de maat weten te
nemen.
Christenen beleiden en weten dat Jezus de relatie met God heeft hersteld en de zonde van de wereld op zich heeft genomen.
Uit alles blijkt dat Jezus Christus - Gods zoon - in zijn leven een voorbeeld is geweest van niet oordelen. Daarmee liet hij de mensen zien dat er
een weg terug was naar de oorsprong zoals in Genesis 2 is beschreven.
Verder verwijs ik naar de woorden van Jezus zoals weergegeven in Matteus 7 versen 1 tot en met 29 en Lucas 23, vers 38 tot en met 43.
Ik wil het hierbij laten, omdat u niet concreet bent in het aangeven van uw onderzoeksvraag.

unquote

quote 2
Ons uitgangspunt is: heb je naaste lief als jezelf, kom tot je recht zoals God je heeft bedoeld en vanuit Zijn Genade je oproept om je talenten in
dit leven in te zetten.
Kort in perspectief en in grote lijnen wat de Kanjertraining betreft.
In het boek Genesis wordt de zondeval besproken. Adam eet van een vrucht van de boom van "kennis van goed en kwaad'. De vrucht wordt
hem aangereikt door Eva. De ogen van Adam en Eva worden erdoor geopend; met dat ze een hap van de vrucht nemen, beseffen ze dat ze
tegen Gods wil in zijn gegaan. Ze schamen zich voor elkaar en voor God, bedekken hun naakte lichamen en verstoppen zich voor God omdat
ze Hem niet meer onder ogen durven te komen. De mens wordt verdreven uit het paradijs.
Deze verdrijving van de mens uit het paradijs symboliseert, wat de Kanjertraining betreft, het feit dat de mens de weg niet meer terug kan vinden
naar de wil van God. In die zin is de mens geneigd het slechte te doen, of zoals in de Bijbel staat: De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
Daarnaast is er Pesach, het Joodse paasverhaal.
Het Joodse volk is in slavernij, maar er is voorspoed (de vleespotten van Egypte). Toch besluiten de Israëlieten de woestijn in te trekken naar
hun beloofde land.
Het is een situatie waarin veel mensen (en kinderen) verkeren. De volwassene heeft werk, een goed inkomen, maar is loonslaaf. Er blijft een
onvervuld verlangen. Zo horen kinderen bij het "vet coole groepje" , maar moeten ze naar de pijpen dansen van de groepsnorm. Veel
volwassenen en kinderen leggen zich neer bij zulke situaties. En doen dat uit angst te worden gepest, te worden ontslagen of anderszins. Maar
de Kanjertraining herinnert kinderen eraan (en hun ouders) dat er toch een hoopvolle keuze bestaat. De keuze is: besluit afstand te nemen van
de groep. Je zult worden buitengesloten. De groepsleden zullen je achtervolgen je lastigvallen en bedreigen. Je ziet geen uitkomst. Er is geen
weg in jouw opvattingen. Maar dan blijkt er toch een weg te zijn naar " jouw beloofde land"
De Kanjertraining sluit aan op dit Joodse paasverhaal. Onder leiding van Mozes gaat het volk op weg naar het beloofde land. Mozes heeft in
deze opdracht geen zin. (Zoals veel volwassenen en kinderen geen zin hebben om zich verantwoordelijk te voelen voor een besluit dat moet
worden genomen.) Maar God maakt zich aan hem bekend als JHWH, "ik ben die ik ben". Mozes moet op hem vertrouwen en de opdracht
uitvoeren. Het is dit vertrouwen waar de Kanjertraining op aan sluit. Doe wat je moet doen, vertrouw erop dat het goed komt. Maar makkelijk zal
de weg niet zijn. Er zijn momenten dat je geen uitkomst ziet. Zoals dat ook gebeurt bij de uittocht uit Egypte.
De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee,
tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze
doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes: ´Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt
meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in
Egypte gezegd: "Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in
de woestijn”?´ Maar Mozes antwoordde het volk: ´Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning
behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.´
De HEER zei tegen Mozes: ´Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven
de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk
maken zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te
brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik in mijn majesteit de farao, met al zijn wagens en ruiters, ten val heb gebracht.´
In dit verhaal wordt de erfzonde zichtbaar namelijk het wantrouwen ten opzichte van JHWH (de Heer). In het nieuwe testament vindt er
verzoening plaats tussen mens en God. Deze verzoening wordt zichtbaar in de kruisdood en opstanding van Jezus Christus. Jezus Christus
zondigde in de ogen van farizeeërs. Hij genas op zondag en maakte zich geen zorgen. Hij vertrouwde op zijn Hemelse Vader. " Aanziet de
vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij
dezelve niet zeer veel te boven?"
Dit is waar de Kanjertraining over gaat: doe wat je moet doen en vertrouw erop dat er verzoening is tussen mens en God. God zal je leiden zoals
het Mozes leidde.
unquote

Rest mij te vertellen, dat wij geen theologisch programma of een evangelisatieprogramma hebben ontwikkeld. De Kanjertraining is een
gedragsprogramma dat zich richt op het tegengaan van pesterijen en depressieve gevoelens. Daarnaast proberen wij een dam op te werpen
tegen de invloed van de straatcultuur in het onderwijs, in buurten en sportverenigingen. We doen dat in de context van het kind (ouders, kind,
school en sportvereniging).

Ik hoop u hiermee goed te hebben geinformeerd.

Gerard Weide.
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Een antwoord op deze reactie volgt.
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